
Ontmoetingskringen in de 
Paaskerk: je bent welkom! 
 

 
 
De kringen 
Veel leden en bezoekers van de Paaskerk 
vinden het fijn elkaar te ontmoeten en te 
leren kennen, anders dan tijdens de 
kerkdiensten. Een ontmoeting is een mooie 
manier om een band met anderen op te 
bouwen. In deze folder lees je meer over 
hoe we dat doen in de Paaskerk.  
 
 

Wat zijn Ontmoetingskringen? 
Een ontmoetingskring is een groep mensen 
die regelmatig bijeenkomt rondom 
maatschappelijke, persoonlijke thema’s en 
geloofsvragen.  
 
Een kring waar je lief en leed kunt delen, 
voor mensen uit de Paaskerk en 
daarbuiten.  
Al doende ontstaat een band met elkaar. 
 

 
 
Hoe zijn de kringen georganiseerd? 
Wat er op een kringbijeenkomst gebeurt, 
wordt door deelnemers zelf bepaald. 
Sommige kringen hebben een duidelijke 
planning, andere spreken per bijeenkomst 
wat het thema van de volgende 
ontmoeting is en wie voorbereidt. 
 
Er zijn drie kringen overdag en de andere 
kringen zijn ’s avonds. 
 
 

Enkele deelnemers over hun kring:  
“De eerste bijeenkomst in het nieuwe 
seizoen is een startbijeenkomst. Data 
worden dan besproken en onderwerpen 
gevraagd ter bespreking op de 
kringavonden.” 
 
“Twee personen bereiden voor. Dat zijn 
nooit de gastvrouw of -heer. Onderwerpen 
zijn wisselend.” 
 
“Lief en leed delen wij bij de start van de 
bijeenkomst. Daarna leidt één van ons het 
onderwerp in. Hierna diepen wij het 
onderwerp uit in verschillende 
werkvormen.” 
 
“Per keer kijken we wie het voorbereidt en 
waar de bijeenkomst is. In een schrift 
houden we bij wat er het hele jaar gebeurt 
en besproken is.” 
 
“Soms halen we een thema uit de krant. 
Het rondje lief en leed is heel belangrijk.” 
 
“Onze kring is voor volwassenen van 30-45 
jaar. Wij praten met elkaar over 
kernwoorden uit onze tijd, zoals vrijheid, 
liefde, angst, begrip en stress.” 
 
 
 



“Het is belangrijk om met leeftijdsgenoten 
(45+) te praten. Wij hebben al belangrijke 
keuzes gemaakt in ons leven. Hoe kijken we 
daarop terug en hoe gaan we daar mee 
verder?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden van thema’s en werkvormen 
De kringleden die een bijeenkomst 
voorbereiden, kunnen dat op diverse 
manieren doen. Een presentatie met 
aansluitend een gesprek of een mondelinge 
inleiding gevolgd door stellingen of een 
andere werkvorm. 
 
Het kan ook een thema zijn over wat je blij 
maakt in deze wereld met zoveel onrust en 
narigheid. De vluchtelingenproblematiek. 
Een interessante film in de Speeldoos.  
Een tv-uitzending, die je aansprak.  
Of nog anders: Samen een museum,                                        
of kerk of een moskee bezoeken.  
Iemand uitnodigen met een interessant 
verhaal.   

Andere mooie, leuke en gezellige 
activiteiten 
Er is een kring die een eigen 
liederenbundel heeft. Er wordt iedere 
bijeenkomst gezongen!  
Of er is een ‘lief en leed potje’ voor een 
bloemetje of kaartje voor iemand die het 
nodig heeft. 
Sommige kringen borrelen, voor wie wil 
blijven, na afloop met elkaar. 
Andere plannen een uitstapjes bij de start 
of als afsluiting van een seizoen: samen 
eten, een high tea of een ontspannen spel 
zoals jeu de boules. 
Samen wandelen of fietsen is ook populair. 
Het is ‘gewoon’ gezellig!  
 

 
 
Ook zin om mee te doen? 
De meeste kringen bestaan ongeveer uit 10 
personen. Is een kring eenmaal gestart, 
dan blijkt zo’n kring vaak lang bestaan. Heb 
je zin om ook aan een kring deel te nemen, 
neem dan contact met ons op. We kunnen 
dan in overleg bekijken of er plaats is op 

een bestaande kring, of dat het mogelijk is 
om met enkele anderen een nieuwe kring 
te starten. Bij dat laatste word je uiteraard 
door ons op weg geholpen. 
 

Neem contact op met  
Alice van Halsema 06-36429094  
a.c.vanhalsema@hccnet.nl of 
Aat Liefbroer 06-36549862 
a.c.liefbroer@hccnet.nl 
 
Andere kringen 
Er bestaan ook andere kringen, zoals de 
Thomaskring: om de drie weken bij elkaar 
op dinsdagmorgen.  Het is een kring over 
geloof en ongeloof, spiritualiteit, theologie 
en cultuur.  
Info Mieke Wolters: 06-151971635 
In het Leerhuis buigen we ons iedere 
tweede donderdag van de maand over een 
tekst uit de bijbel. Een avond bezinning en 
verdieping, leren, ook van elkaar. 
Info Deanne Lassche: 
deannelassche@planet.nl 
In de Bijbelleeskring wordt een Bijbelboek 
in zijn geheel gelezen en erover gepraat. 
Info Bernard Nienhuis: 06-40791168  
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